Wandeling N.G.M.V. op zaterdag 24 april 1982 in de Loonse en Drunense Duinen:

(Digitaal verwerkt door George A van Straaten)

Historie NGMV.

Voor onze Grote Minsterlanders na aanleiding van de voorjaarswandeling op 24 april
in de Loonse en Drunense Duinen.

Vandaag hadden wij honden weer een dag onder elkaar. En of wij dat fijn vinden, reken maar. Wij
renden allen door het bos, mochten gelukkig allemaal los. Wel moesten wij ouderen even iets
besluiten, want wij zagen wat leuke nieuwe snuiten. Dus eerst was het wel even flink wennen, maar
door eens flink te blaffen, leer je elkaar wel kennen. Soms gaf er één een flinke snauw, maar die had
al gauw berouw. Nogmaals, wij honden hadden het reuze naar de zin, konden na een poosje zelfs het
water in.

Dat was meteen een gespetter en geplas, we waren danig in ons sas.

Maar na een paar uur waren wij wel moe, en gingen heerlijk rustig naar huis toe. Over een poosje
hebben wij weer een leuke dag, honden zorg dat je er ook bij wezen mag. Wij kunnen het niet genoeg
rond bazuinen, kom dan weer naar de Loonse en Drunense Duinen.

Gerda Heida-Lentink (lid ngmv).
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